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SEÇİM SONUÇLARINDAN 
ÇIKAN BAZI DERSLER 


Seçim sonuçları, çeşitli partilerin dayandığı sınıflar ve oynadıkları rol Konusunda gerçekleri yeniden gözler önüne sermektedir. Bu konuda yaptı- 


ğımız bir tahlili dergimizin orta say- 


fasında yayınlıyoruz. Burada kısaca çıkarmamız gereken dersler üzerinde duracağız. 


Türkiye halkı güçlü bir uyanış içindedir ve sola kaymaktadır. CHP'yi destekleyen halkın içinde, CHP'ye umut!bağlamayan ve kurtuluşun devrimle olacağına inananların sayısı oldukça önemli bir güçtür. Türkiye'de bugün devrimci olduğunu söyleyen Oo 20'den fazla dergi çıkmaktadır. Bu dergilerin çoğu doğru bir marksist çizgiye sahip olmasa bile, tabanındaki kitle devrim istemektedir. Bu kitlenin yarım milyonu aşkın bir güç oluşturdugunu kolayca söyleyebiliriz. Bir de özgürlük ve demokrasi isteyen geniş bir CHP'li kitle bulunmaktadır. 


Diğer yandan MHP ve AP gibi faşist ve gerici partiler ile MSP gibi feodalizme ve geriliğe dayanan partiler de hâlâ geniş halk yığınlarını baskı altında tutabilmektedir. Bugerçek, bize MHP, AP veya MSP'ye oy veren halk kitlelerine dostça yaklaşmak gerektiğini, ve onları faşist ve gerici ideolojilerin etkisinden kurtarma görevimizi hatırlatıyor. 


MHP'ye, AP'ye veya MSP'ye oy veren kitleyi, hatta bu partilerin üye-. 
lerini ve taraftarlarını hemen "faşist" veya "gerici" diye damgalamamalı , 


onlarla ilişki kurmaya çalışmalı ve sa bırlı bir propaganda yürütmeli - yiz. Birçok devrimci arkadaş , 'AP'li veya MHP'li olduğunu öğrendiği insanların evine uğramıyor, kahvelerine gitmiyor, onlarla bağ kurmuyor. Bu iki partinin 6 milyondan fazla oy aldığını, onbinlerce üyeye sahip oldukla - rını düşünürsek bu tutumun ne kadar hatalı olduğu ortaya çıkar. o Yıllardır süren komünizm düşmanlığı kampan - yaları ve gerici ideolojiler geniş yı - gınları etkilemiştir. Halkın uyanışı karşısında AP ve özellikle MAP "fu - karalık" edebiyatı yaparak, emekçi halkın taleplerini sahtekarca savuna- rak faşist yalan dolan makinasını çalıştırıyorlar. Bu propagandanın geniş yığınlar üzerindeki etkisini kırmaya önem vermeliyiz. Seçim sonuçlarının bize öğrettiği ilk ders bu olmalıdır. 


İkinci derse gelince: Emperyalist — ler ve hakim sınıflar, eskiden beri milliyetler ve mezhepler arasında ça- 


` tışmalar körükleyerek halkı baskı al- 


tında tutabildiler. Bugünde MHP' nin Türk ırkçılığı ve alevi düşmanlığı kışkırtarak, özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde kuvvet topladığını görüyoruz. Bu gerçek bize, Türk milliye - tinden halk kitleleri içinde . ırkçılığa ve sünni yurttaşlar arasında alevi düşmanlığına karşı mücadelenin önemini gösteriyor. 


mezhepler fikirlere 


Ezilen milliyetler ve dünyanın her yerinde ileri 


ALTI RUS CASUSU ANKARA 'da 
YENİ HÜKÜMETİN KURULUŞUNU İZLİYOR 


Gazeteler 6 Rus gazetecisinin se çimleri izlemek için Ankara'ya geldiğini bildirmekteler. 


Sosyal-emperyalistlerin Ankara'daki Büyük Elçiliği Amerika ve Fransa'daki kadar geniş kadroludur. 
Bu kâdronun büyük çoğunluğunun casus olduğu herkesçe o bilinmektedir. 
Bu kadar ajan yetmemiş ki, Yeni Çar lar Ankara'ya özel olarak 6 ajan daha göndermişlerdir. İstihbarat ajanlarının gazeteci kılığına bürünmesi emperyalistlerin eskiden beri bilinen yöntemidir. 
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daha açıktırlar. Bu durum, devrimcilerin ve demokratların daha çok onlara yönelmesine yol açmaktadır. Devrimciler, bilinçlibir şekilde bu tutumu değiştirmeli ve Doğu bölgesinde her iki milliyetten ve mezhepten emekçi kitleler içinde çalışmaya büyük önem vermelidirler. Türk ve Kürt mil liyetlerinden ve her mezhepten Türkiye halkını iki süper devlete ve feodalizme karşı devrim bayrağı altında birleştirmek önümüzde duran büyük bir görevdir. 


Esas olarak Türk ırkçilığına karşı mücadele ederken, "devrimcilik" kisvesi altında, ezilen milliyet içinde milli intikamcılık ve milli kin yaydn sahte devrimcilerle de mücadele etmeliyiz. Kurtuluş, H. Yolu, H. Birliği, H. Kurtuluşu gibi dergilerin milliyet - leri bölen, milli boğazlaşma kışkırtan bu gerici tutumlarını geniş yığınlar önünde açığa çıkarmalıyız. Bupolitika Türkiye halkını devrime götürmez. Ezilen milliyeti de kurtuluşa ulaştıra - maz. 


MHP ve AP'nin faşist zorbalık politikası, özellikle milliyet ve mezhepleri birbirine kırdırma politikaları, Türkiye'yi iki süper devlet karşısında zayıflatmaktadır. Onların bu tutumla rı, en başta Yeni Çarların Türkiye" de yayılmasına hizmet ediyor. Bu neden- le faşist zorbalığı yıkmak, bütün milliyet ve mezheplerin eşitlik ve özgürlük temelinde devrimci birliğini gerçekleştirmek için mücadele etmeliyiz. 


HALKIN SESİ 
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Bu silah özel eğitim görmüş kişilerce kullanılır. Ancak Çiğli'deki: suikastçı bu silahı ilk defa eline almaktadır. Üstelik alana götürülen polisler arasında iki ay önce kısa bir eğitim gördükten sonra göreve alınanlar da vardır. Yani silah kullanılmasına gerek olmayan bir yerde, kullanmasını bilmeyen bir toplum polisi birliğinde ortaya çıkıyor. Silahın özel bir işiçin verildiği anlaşılmaktadır. 


Bu silahı polise kim vermiştir? Bunun İzmir Emniyet Müdürünün sorumluluğu dışında olması mümkün değildir. Nitekim po- 


'lisler arasında soruşturmayı yürüten ve İs- 


met Çetin'i savcıya teslim eden kendisidir. 
Bu silahtan alana sadece bir tane getirik .miştir. Bu silahı kullanan polis memuru Emniyet Müdürlüğü tarafından bilindiği hak de, olayın sanığı olarak gösterilen polis neden üç gün sonra ortaya çıkarılmıştır ? 
Bu silahlardan İzmir Emniyet Müdürlüğün- de kaç tane vardır? Bu silahı taşıyan polis Ecevit'in burnunun dibine kadar nasıl sokulabilmiştir? Bu silah açık havada etkili değildir, Ecevit'in güvenliğiyle bu silahın ne ilgisi vardır? Bu silah Ecevit'in güvenliğini sağlamak içinse neden bir tane getirilmiştir? i 


EMNİYET OLAYDA KULLANILAN 
SİLAHI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR 


Olaydan sonra Emniyet, savcılığa sade- i 


ce silahı göndermiş, hartucunu ise göndermemiştir. Silahın hartucunun da gönderilmesi savcılık tarafından istenince, Emniyet verdiği silahı geri istemiş ve hartucuyla bir likte tekrar göndereceğini söylemiştir. Em niyet daha sonra aynı çeşit başka bir silahı 


“ve hartucunu suç aleti olarak göndermiştir. 


Şimdi suç aleti olarak iki silah ortaya çıkmıştır! Daha doğrusu Emniyet telaş içinde böyle bir durum yaratmıştır., Ancak ikinci silah gönderilmeden önce, o silahla atış 


yapılmış ve o atış olayda yapılmış gibi gös- 


terilmeye çalışılmıştır. Emniyet ilk gönderdiği silahın hartucunu kaybettiğini : söy- 


` lemektedir. Bunu kim ortadan kaldırdı? İ- 


kinci silahı gönderen kimdir? Açıkça ortadadır ki, olayda kullanılan silah gizlenmek istenmektedir, 


KULLANILAN SİLAH DEMİRBAŞ 
DEFTERİNE KAYITLI DEĞİL 


Diğer önemli bir nokta ise şudur: İzmir Emniyet Müdürlüğü 1959'dan beri demirbaş defteri tutmaktadır, Olayda kullanılan silah bu deftere kayıtlı değildir. Daha da önemli- si, olaydan üç gün önce 25 Mayıs 1977 günü yeni bir demirbaş defteri tutulmaya başlanmıştır. Bu tarihte alelacele yeni bir defter tutma ihtiyacı nereden doğmuştur? 26 Mayıs'tan itibaren Ecevit'in gelişine kadar geçen günler resmi tatildir, Resmi tatil günlerinde demirbaş defterinin işlenmesine im kan yoktur. Sadece 25 Mayıs günü tutulan 


yeni demirbaş kayıt defteri ne anlama geliyor? Diğer bütün silahların dökümü, muayenesi ve demirbaşa kayıt tarihleri var ol - duğu halde, bu silahın eski defterde kayıtlı olmayışının sebebi nedir? Yeni demirbaş defteri, ortaya sürülen ikinci silahı kaydedebilmek içindir, Yani suikastte kullanılan silahı değiştirmek için gönderilen ikinci silahı eski tarihle kaydetmek üzere yeni bir defter açılması gerekmiştir. 


OLAĞAN KORUMA DÜZENİ 
NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ ? 


Hava Alanındaki karşılama sırasında Ecevit'in özel koruma polislerinin Ecevit'in etrafında bir çember teşkil etmesi gerek - mektedir. Protokole göre de sıralama şöyle olmaktadır: Birinci çember Ecevit'in koruma polislerine aittir. İkinci çember MİT mensuplarının da bulunduğu sivil polislere aittir, Üçüncü çember İkinci Şubeye bağlı polislerden oluşur. Dördüncü çember ise, geri planda emniyeti sağlamakla görevli polislerden meydana gelir. Ancak bu sıralama alanda uygulanmamış ve Ecevit'in hemen dibinde İkinci Şube ekipleri bulunmuş - tur. Öyle ki Ecevit'in etrafında kolkola girerek oluşturdukları çember, Ecevit ve di- 


gerlerini herkesten ayıran bir duvar gibi- 


dir. Bu polislerin görev yeri orası olmâdığı halde neden bu kadar sokulmuşlardır? 


POLİS,MERMİ PARÇALARINI 
YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR 


İsvan, hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra polisler hastaneye koştular. Hastanın durumunu sorarak, mermi parçaları- nın kendilerine verilmesini istediler, Doktorlar polislerin bu isteğini reddetti, Bir süre sonra, bu sefer Birinci Şube polislerinden ikisi hastaneye geldi. Bunlarda par çaları götürmeye geldiklerini söylediler.An cak yine eli boş döndüler. Üçüncü kez bu sefer Mali Şube ekiplerinden bir polis ile İkinci Şubeden bir memur geldi. Yine parçaları götürmeye kalktılar, Üçüncü dene - meleri de sonuç vermedi. Polisin amacı bu parçaları yok etmek veya ikinci silahla yaptıkları denemeye ait parçalarla değiştir— mekti, 


KİMİN ADAMLARI ? 


Vali ve Emniyet Müdürü ile diğer Em - niyet amirleri hakkında soruşturma yapıl — malıdır. Bunlar bu tertipten haberdardır ve gizlemeye çalışmışlardır. İzmir Emni - yet Müdürü Mehmet Yalçın İzmir'de halka zulmetmekle tanınmıştır. MC tarafından özel olarak İzmir Emniyetinin başına geti - rilmiştir. Bu müdür İzmir Aliağa Rafine - 


risindeki olaylarda MHP'li komandoları korumuş, bunlar hakkında "ülkücü işçileri - miz, bizdendir" gibi sözler sarfetmiştir . 
Mehmet Yalçın ve Turgut Eğilmez Çiğli'deki suikast girişiminin suç ortaklarıdır. 


12 MART FAŞİSTLERİNİN VE 
KONTRGERİLLACILARIN 
KÖKÜ KAZINMALIDIR 


Çiğli'de Ecevit'e yapılan suikast girişi- mi, kanlı 1 Mayıs tertibi ve Yeşilköy ile Sirkeci'de yapılan sabotajlar zincirinin bir halkasıdır. Demirel de Taksim mitingin- den önce Ecevit'e yazdığı mektupta bütün bu tertipleri hazırlayanların kimler olduğunu belirtmekteydi. Bunlar, Demirel'in ifade — siyle "seçimlerden bir yarar ummayan güç ler" dir. Türkçesi: Bütün bu tertipleri tez- 
'gahlayan 12 Mart kliğidir. Bu mektubu ya- 


zan Demirel, bütün bu tertiplere suç or- 


taklığı yapmış ve tertiplerin kanlı meyvalarını seçim meydanlarında toplamaya çalışmıştır, 


Görüldüğü gibi TÜSDEK Örgütünün şifreleri artık çözülmektedir. İlk çözülen kelimeler TÜSDEK Konseyinin elebaşıların dan birinin, Orgeneral Namık Kemal Ersun olduğunu ortaya koyuyor. Bu gerçeği Demirel de biliyor, Ecevit de biliyor, Ordunun en üst kademeleri de biliyor. Buna rağmen Orgeneral Ersun elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır: Üstelik Ersun yak 
nız Çiğli suikastının tertipçisi değildir. 1 
Mayıs'ta 35 yurttaşımızı, Sirkeci ve Yeşilköy'de yedi yurttaşımızı katledenlerin elebaşısı da o'dur. Ersun, eski bir l2 Mart işkencecisi olarak 42 yurttaşı katletmekle kalmamış, Kürt halkına karşı tertipler hazırlamış ve bir Yunanistan-Türkiye savaşı kışkırtmayı dahi planlamıştır, İşte Ersun, Türkeş ile beraber bir avuç faşistin kanlı saltanatı uğruna milyonlarla halkın geleceğini kumar masasına süren gözü dönmüş bir kumarbazdır. Bu 12 Mart paşası, planları karaya oturduktan sonra Genel Kurmay Başkanlığının açıkladığı üzere, "hasta olmadığı ve emekliliğini istemediği" halde emekli yapılmıştır. 


Bu mudur 42 yurttaşı katletmenin cezası? Kaldı ki mesele tertipçilerin ve canilerin cezalandırılmasının da ötesinde Türkiye'deki faşist zorbalığa son verilmesi me- 


selesidir. Türkiye'de işkencecilerden ve katillerden hesap sorulmadan özgürlük mü cadelesinde önemli bir kazanç sağlanamaz ve can güvenliği gerçekleşemez. İşkenceci ve katillerden hesap sorulmadığı içindir ki, onlar kanlı cinayetlerine devam ediyorlar. 
Bütün bu cinayetlere son vermek için 12 
Mart faşistlerinden, Ersunlardan, Türke 

ve Demirellerden, Kontrgerillacılardan he sap sorulmalıdır! 


Dergimiz l Mayıs tertibinin, Sirkeci ve Yeşilköy sabotajlarının, Çiğli suikast girişiminin üzerine gitmeye devam edecektir . 
Bugün Türkiye'de özgürlük ve can güvenliği mücadelesi bu noktalarda düğümleniyor. Bu düğümü ancak geniş halk yığınlarının mücadelesi çözer, yoksa 'canileri gizlemeye çalışan köhne devlet mekanizması değil! 
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.r özellik göstermektedir. MHP, Adana'da Il, .el'de ve Hatay'da % 9 oy almıştır. Bu bölgelerin zelliği, gelişen bir sanayi yanında güçlü bir topìk ağalığının bulunmasıdır. Ayrıca buralarda devmci gelişme hızlıdır ve siyasal kutuplaşma güçlüir. Hatay ise, hem toprak ağalığının güçlü, hem > mezhep çatışmasının eski olduğu bir ilimizdir. 


Milli Selamet 
Partisi 


Bu partinin oy oranının en yüksek olduğu yerle- 
: baktığımız zaman şöyle bir tablo ile karşılaşıyo- 


ız; 


Bitlis Adıyaman va 

Bingöl . %25 Hakkari % 18 
Mardin “ 23 Muş % 18 
Siirt %: 21 Diyarbakır w: I7 
Van 20 Erzurum 17 
Malatya 20 K. Maraş % 15 


Urfa 


Görüldüğü gibi, Türkiye'de feodalizmin en güçlü Iduğu Güneydoğu Anadolu bölgesi MSP'nin kalesi- r. Türkiye'de feodalizmin haritası ile MSP' nin aritası çakışmaktadır. Diğer dikkat çeken bir nokt da, buraların aynı zamanda MHP'nin hemen hiç y alamadığı iller olmasıdır. MHP, ırkçılığı ve şoanizmi körükleyerek Elazığ, Erzincan, Sivas, To 


kat gibı yerlerde MSP'nin oylarını kendisine çekebilmiştir. Bu olay yaşanırken birçok yerdeMHP' liler MSP'lilere saldırmış, uzun süren kanlı çatışmalarda bazı MSP'liler yaralanmış ve öldürülmüştür. Fakat tamamen Kürt milliyetinin yaşadığı böl “gelerde MHP hiç bir varlık gösterememiş, MSP ise gücünü korumuştur. Çünkü MSP liderlerinin de be» lirttiği gibi "MSP kavmiyetçi değildir". Güneydoğu Anadolu bölgesinde feodalizm ve ırkçılık bir arada yürüyememektedir. MSP'nin toprak ağalığına ve şeyhliğe dayanmakla beraber ırkçılığa karşı çıkması, ezilen milliyetlerin bulunduğu Türkiye'de tespit edilmesi gereken bir olgudur. 


MSP, yalnız toprak ağalığına ve şeyhliğe dayan - mıyor, Bu parti büyük burjuvazinin baskısı altında- ki Anadolu burjuvazisi içinde de oldukça güçlüdür . 


Anadolu tüccarlarının toprak ağalığı ve tefecilikle o 


lan bağları yanında, dini ideolojinin taşıyıcıları olması da bu durumu açıklamaktadır. Koçların, Sabancıların ve diğer kodaman burjuvazinin MSP' ye karşı tepkisi de, aslında gericiliğe karşı bir tepki değil, doğrudan doğrtya Anadolu burjuvazisini ezme isteğinden gelmektedir. 


MSE'nin Anadolu burjuvazisi içindeki etkisini seçim sonuçlarında da görüyoruz. MSP'nin hemen her yerde belli bir oyu vardır. Bu oylar, dini ideolojinin etkinliği yanında ticaret burjuvazisinin kitleler üzerindeki etkisi ile de açıklanabilir. 


Nurcu şeyhlerinin ve liderlerinin MSP'den ayrılarak daha çok AP'ye ve kısmen de MHP'ye geçmesi, özellikle Orta Anadolu, 'Kuzeydoğum Anadolu ve Batı bölgelerinde MSP'ye zarar vermiştir. Bu kayıp gene de çok büyük oranda değildir. 


MSP, siyasal alanda Türkiye'de bir ara güç durumundadır. Feodalizmin daha saldırgan temsilcisi olan MHP, sınıf mücadelesinin keskinleştiği bölgelerde MSP'nin yerini almaktadır, Diğer yandan Anadolu ticaret burjuvazisi ile olan bağları da MSP'- ye bir ara güç rolü vermektedir. Çünkü Anadolu burjuvazisi, kendisi sömürücü bir sınıf olmakla beraber aynı zamanda büyük burjuvazinin baskısı altındadır, emekçi yığınlarla büyük burjuvazi arasındaki kutuplaşmada ortada kalmaktadır, Orta bur juvazi, bu yüzden sürekli olarak iki safa bölünmek- te, bir kesimi CHP'ye de kaymaktadır. 


Adalet Partisi 


Adalet Partisi, bütün Türkiye'de örgütlü olan en büyük gerici partidir, Büyük burjuvaziden toprak ağalığına ve şeyhliğe kadar geniş bir sınıfsal temeli bulunmaktadır. Gericiliğin ana partisi diyebile - ceğimiz AP, feodalizmin çok koyu ve Anadolu burjuvazisinin etkin olduğu yerlerde yerini belirli ölçülerde MSP'ye bırakmaktadır. Gene AP, kargıdevrimin son derece saldırganlaştığı, ırkçılığın , mezhep ayrımcılığının azgınlaştığı bölgelerde MHP haline gelmektedir, En büyük burjuvazi, iktidarını parlamenter düzen içinde devam ettirdiği sürece AP'lidir. Büyük burjuvazi, parlamentoyu kaldırmayı düşündüğü oranda faşist 12 Mart kliğinin arkasına geçmektedir, Diğer yandan CHP de, AP'nin dayandı ğı toplumsal temeli sürekli olarak kendi safına çe kebilmektedir. 


Büyük burjuvazi içindeki saldırgan eğilimler, AP ve giderek MHP kutbunu güçlendirirken, halka taviz vermekten yana olan reformcu ve liberal eğilim ler CHP'yi desteklemektedir. Büyük burjuvazinin 


daha fazla asalak olan, emperyalist güçlerle daha sıkı bağları bulunan kesimleri, özellikle büyük ticaret burjuvazisi ve onların denetlediği büyük ban - kalar, AP'nin güçlerini oluşturmaktadır. CHP ise daha çok büyük sanayi burjuvazisi içinde gelişmek - te, burjuvazinin Avrupa ile yakınlaşma eğilimlerini temsil etmektedir, 


AP, son seçimlerde Nurcu liderleriyle anlaşa - rak ve bazı feodalleri safına çekerek MSP'yi belli yerlerde zayıflattı. Gene AP, DP içindeki en gerici güçlerin, büyük toprak sahipleri ve kapitalizmin gelişmesi açısından da asalak karakterde olan büyük emlak ve irat sahiplerinin yuvaya dönmesi ile Demokratik Parti'yi de önemli ölçüde sildi, AP'nin en fazla geliştiği bölgeler DP oylarını kazandığı illerdir, Trakya, Ege, Marmara ve Akdeniz gibi kapitalizmin göreceli olarak geliştiği yerlerde siyasal kutuplaşma AP ile CHP arasındadır. Karadeniz bök, gesinde de aynı eğilim görülmektedir. 


AP ile ilgili olarak bir nokta üzerinde daha durmalıyız. Süleyman Demirel ve çevresindeki en gerici, MHP'ye yakın ve emperyalizme en sadık olan yönetici klik, faşist bir kliktir, Fakat bütün AP örgütü faşist olarak nitelenemez. AP içindeki en gerici ve halka karşı en saldırgan güçleri temsil eden Demirel kliği, Türkiye düzeyindeki gerici örgütlenmenin de ana merkezidir. 


Cumhuriyet Halk 
Partisi 


CHP'nin geçen seçimlere göre oyoranınıenfazla arttırdığı ve en güçlü olduğu yerleri üç grupta top- 


layabiliriz. Birincisi, İstanbul, İzmir, Kocaeli, An . 


kara, Zonguldak, Samsun, Bursa, Sakarya, Adana gibi büyük sanayinin toplandığı illerdir. CHP, ikinci olarak Ege, Trakya ve Karadeniz sahili gibi feodalizmin halk üzerindeki baskısının o kadar güçlü olmadığı bölgelerde gelişmektedir. Üçüncü olarak CHP, devrimci mücadelenin yükseldiği, siyasal çelişmelerin keskinleştiği bölgelerde güçlüdür ve oylarını büyük ölçüde arttırmıştır. Antep, Maraş, Sivas, Hatay, Tunceli ve Erzincan bu illerimiz arasındadır, Dikkat çekici olan nokta bu illerimizde MHP oylarının da artmasıdır. Bu bölgelerde top - rak ağalığının, ırkçılığın ve mezhep ayrımcılığının güçleri MHP'ye yönelirken, toprak isteyen köylüler, baskı gören Kürt milliyeti ve alevi mezhepten yurttaşlar demokratik taleplerle CHP'ye oy vermekte - dir. 


Türkiye'nin hemen her ilinde oylarını yükselten CHP'nin gelişmesinin zayıf olduğu ve yer yer degerilediği bölge, güneydoğu bölgesidir. Aynı şekilde toplumsal yapının durgun olduğu Orta Anadolu'da da CHP'nin gelişmesi diğer bölgelere göre zayıftır. 


Buraya kadar yazdıklarımızı şöyle özetleyebili - riz; Türkiye'de kapitalizmin daha çok geliştiği Ege, Trakya, Marmara bölgeleri ve büyük sanayi mer - kezlerinde kutuplaşma CHP ve AP arasındadır. Br ralarda DP erimiştir, MSP ve MHP ise zayıftır . 
Türk-Kürt milliyetlerinin ve Alevi-Sünni mezhep - ten yurttaşların içiçe yaşadığı ve devrimci uyanışın hızlı olduğu bölgelerde kutuplaşma CHP ile MHP arasındadır. Feodalizmin güçlü olduğu ve Kürt milliyetinin yaşadığı Güneydoğu'da ise hem MSP, hem AP, hem de CHP bulunmaktadır. Bubölgelerde her üç parti de esas olarak toprak ağalığına, tefeciliğe ve şeyhliğe dayanmaktadır. CHP ayrıca demokrasi isteyen uyanmış halk kesimlerinin desteğini de al - maktadır. 
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NİST BLOKU 
ESİ” BALON 


dayanarak yapılmaz. Yalan ortaya çıkarıldığı zaman polisin masum pozuna bürünmesi için malzeme hazırlanmış olur. Hiçkimse tarafından ciddiye alınmayan saçma iddialarda bulunmak,polise karşı mücadeleyi zayıflatmaktan başka bir şey değildir, 


l Mayıs'ta çeşitli devrimci 


gruplar içindeki provokatörlerin halka ateş açtıkları kesindir, _Bifinçsiz bir şekilde ateşedenler de panik yaratılmasına yardımcı ola rak Kontrgerillanın işini kolay tırmı . Devrimcilerin görevi provokatörleri açığa çıkart- 
.mak, bilinçsiz davranışta bulu - nanları ise eğitmektir. Blok’ un yaptığı ise provokatörleri devrimci yaftası asarak gizlenmelerine yardım etmektir. Devrimcileri polisten değil, polisi halktan ve devrimcilerden korumaktadırlar , Yaptıkları kuru gürültünün başka hiç bir anlamı yoktur. Kendi rollerini gizleyebilmek için Kontrgerilla ile aynı örtünün altına girmekten kaçınmamaktadırlar, 


Üçlü Oportünist Blok, 1 Mayıs- tan sonra ilk önce paniğe kapılıp her şeylerini yüzüstü bırakıp kaçtı. Proleter devrimci hareketimiz anti-komünist saldırıyı göğüsledikten sonra ortaya çıkarak proleter devrimcilere karşıutanmazca bir kampanya başlattı. Buara- da "l Mayıs katliamını iki süper devlet yapmıştır” gibisinden tamamen soyut ve gülünç afişler çy karttılar. Her yerde iki süper dev ete karşı mücadeleyi baltalayan bu oportünistler, acaba birden gerçeğe mi gelmişlerdir? Hayır onlar, katliamın somut olarak kim tarafından yapıldığını örtbas etmek için bu sefer de sözümona "iki süper devlete karşı mücadele " bayrağını açıyorlardı. Öte yandan I2 Mart kliği yayınladığı TÜSDEK bildirisiyle katliamı kendilerinin yaptığını ilan ediyordu, Tertipçile rin elebaşısı N. Kemal Ersun açıkça tespit edildikten sonra bile , Üçlü Blok Sular İdaresi damını 


göstermeye devam etti, İki süper devlete karşı mücadele bayrağı , 


. Üçlü Oportünist Blokun Kontrge- 


rillayı örtmek için kullanabileceği bir şal değildir. 


Şu kesin gerçekleri bir kezda- ha belirtelim: 1 Mayıs katliamının esas sorumlusu 12 Mart kliği ve bu kliğin özel gücü olan Kontrgerilladır. MC hükümeti, 1 Mayıs tertibinde 12 Mart kliği ile işbirliği yapmıştır. Revizyonistler, 12 
Mart kliğinin suç ortağıdır, Buanlar, hem tertibin zemininin hazırlanmasına katılmışlar, hem de katliamdan sonra Mao düşmanı 
kampanyanın başını çekerek 12 
Mart kliğini gizlemişlerdir.Üçlü Oportünist Blokaisebu tertibin uygulanmasında "Maocu rolü" verilmiş, bunlar tertipçilerin oyuncağı olmuşlardır. 1 Mayıs kat liamının düğüm noktası Kazancı 1b 


kuşudur. Şular İdaresinin damın» dan ateş açılmamıştır, Alanın 


çeşitli yerlerinde çeşitli 


rın içine girmiş olan kışkırtıcı ajanlar kitleye ateşa 

Diğer yandan Kazancı Yokuşu başındaki bazı binalardan, polis panzerinden ve alanı dolaşan iki otomobilden halka ateş edildiği de bilinmektedir. 


İşte bugün ortaya çıkmış olan gerçekler bunlardır. o Savcıların “iddianamesi de tam bu noktadan sonra işi allaha bırakmaktadır, Bi 


husus, tertipçilerin ve canilerin a m Tin 


ğunu gösteren başka bir kanıttır. 
Rİ 

Bundan sonrası halkımızın demokratik mücadelesine kalmıştır. 
Tertipçileri ve canileri, ancak güç lü bir kitle hareketi ortaya çıkara bilir ve hesap sorulmasını sağlayabilir, Tertipçiler ortadadır.Bun lar Namık Kemal Ersun ve adamlarıdır. Devletin koruduğu bu adamları sanık sandalyesine oturtmak, ancak güçlü bir mücadele ile başarılabilir. Önümüzdeki dönemin önemli görevlerinden biri de budur. 


1L.OLAYIN HEMENÖNCESİ:DAMDA YÜZE YAKINİNSAN Z Yüze yakın insan Sular İdaresinin damında mitingi izliyor 


2. OLAY BAŞLADI: ATEŞ AÇILAN YERE KOŞULUR MU? 
Tarlabaşı girişinden kaçan kitle Sular İdaresinin önünde. Damdakiler ise onları seyrediyor, 


m man 


3. ANIT CİVARI: KİTLE SIRTINI SULAR İDARESİNE DÖN MÜŞ TEHLİKE KAZANCI YOKUŞUNDA 


pan yl iy Gy SAAD 


lg 


BOM a saien - 


4. OLAY BİTTİ:POLİSLER DAMDA. 
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işbirliği 


anlaşmasına hayır! 


Ceyhan 
Süle n Karadağ, Fadime 


dağ(ev kadını); 


"Rusya ile MC'nin yapacağı bu anlaşmaya karşıyız. Rusya'ya karşı her alanda mücadeleden yanayız. 
Çünkü o Amerikan emperyalizmin - den daha tehlikelidir, Bizce yürü-Yüşler ve mitingler yapılarak bu kampanya daha da güçlendirilmeli - dir," 


Denizli- Çivril 
Emirhisar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zekai Bayram, Emirhisar Gençlik Derneği Başkanı Ali Sarı, 


Emirhisar Gençlik Derneği Yöne- 


tim Kurulu üyesi Mehmet Demir, Emirhisar Okuma Odası Yöneticisi 


Mustafa Uslu, Emirhisar Kalkınma Kooperatifi Saymanı Kemal Kalyon, Çivril TÖB-DER Şubesi Genel Merkez Kongre Delegesi Abdullah Ozan: "1. Rusya bugün, dünyanın en azgın, saldırgan aç kurdudur. Bu kurt fırsatı ganimet bilip dünya halk ları arasında dalmakta ve onları parçalamaya çalışmaktadır. 
"Halkımız kölelik anlaşmalarına kesinlikle ` karşıdır. Amerika'nın haşhaşta ettiğini daha unutmadı. 


"2, Rusya her geçen gün bağımsızlığımızı ayaklar altına almakta - dır. 

Montrö anlaşmasına rağmen bogazlarımızdan uçak gemisi geçiren o değil midir? Elektrik enerjimizi ele geçirip, bizi tehdit eden o değil midir? 


"3. İki süper devlete güven vermek aslında hırsıza mal, katilecan, ırz düşmanına namus emanet etmek tir. Bağımsızlığımızıkazanacak ve 


Kara- 


koruyacak tek güç yediden yetmişe Türkiye halkıdır. Bu halka güvenmeyenlerin sonu hüsran olacaktır, 

"Türkiye halkı karşısında aslan kesilenler, iki süper devlet karşısında süt dökmüş kedi gibidirler. A- ma bir gün halkımız bu işbirlikçileri yerle bir edecek,kendi yurdunun efendisi olacaktır, " 


ANKETİMİZE KATILAN DİĞER YURTSEVERLERİN İSİMLERİ İSE ŞÖYLEDİR: 

Afşin'den Yüksel Şahin, o İnşaat işçileri İmam Güzeloğlu, Hasan Karateke, Ahmet Küçük, Ahmet Işık, Mehmet Kaya, Hasan Çiçek, Hasan Ünsal, 

Pagarcık'tan Zülfü Uzunsöz(öğrenci), Akdemir köyünden Ali Onoğ lu, Ali Göksungur, Pınarhöyük köyünden Murat Şengül(öğrenci), Aşağı Terolar köyünden Ahmet Delit - er, Hasan Çiçek, Navruzlu . köyünden Mehmet Erbaş(işçi), Bazo Erbaş(işçi), İsmet Gökdemir(işçi), Ha san Erbaş(işçi), Mayıl Erbaşt(işçi), Salman Erbaş(işçi), Hanifi Erbaş (işçi), Aziz Döşeme(işçi), o Ökkeş Gökdemir(işçi), Topaluşağı köyünden Ali Sugeçmez(işçi), Veli o Swgeçmez(işçi), Cennet Sugeçmez(tarım işçisi), Hüseyin Elbudak(tarım işçisi), Hatice Elbudak(tarım işçisi, Mehmet Doğmuş (çoban) . 

Kavalı-Aşıklar köyünden Latife Kapan, Dursun Kösürge, Hamza Ka şık, Bayram Kaşık, Ramazan Gözükara, Münevver Kaşık, Hacı Yık maz, İbiş Bayton, Yaşar Sarı,Zöh- re Kaşık, Mehmet Yılmaz, Remzi Yılmaz, Bayram Yıldız ve ll yurt - sever. 

Türkoğlu'nun Kuyumcular köyünden Şakir Yeşildağ. 


Gazeteler, Türkiye'nin Belgrad Konferansında "Ege adalarının silahtan arınmasını isteyeceğini" yazıyorlar. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bakılırsa, Türk heyeti "bölgede yumuşama ve silah - sızlanmia" üzerinde duracakmış. 
Ve "Akdeniz'de barışıtehdit eden" sorunlar da, öncelikle Ege kıta sa hanlığı anlaşmazlığı, Yunan adala rının silahlandırılması, vb. gibi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelermiş. Türkdiplomatları, özellikle Ege sorununun, sonbahar daki toplantının gündemine alınma sı için çalışacaklarmış,Öte yandan, Yunanistan Kıbrıs'taki Türk işgalini sözkonusu edecek olursa, her noktada cevap vermeye hazırlarmış. 

Evet aynen böyle işte. 

İki süper devletin Ege ve Akdeniz sularında kol gezen savaş gemileri mi ? Özellikle Rusya'nın, 1967'den bu yana gitgide büyüyerek ABD Altıncı Filosunu da geçen ve şimdi 70 gemiye ulaşan Akdeniz 


Altı aydır sürdürdüğümüz "Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaşmasına Hayır" kampanyasına yurdun dört bir yanından imzalar gelmeye devam etmektedir. Bu hafta kampanyamıza 1674 yurttaş katılmıştır. Gelen imzala- 


rın illere göre dağılımı şöyledir: 


Manisa, 98'i Gördes'ten olmak üzere toplam 519 imzayla bu hafta en çok imza gönderen ilimiz. Bunu top —- lam 248 imzayla Muğla izliyor. Muğla'nın içinden 134, Milas'tan 56, Meşelik köyünden 21, Yatağan'ın Şahinler köyünden 37, imza, Diğer illerimiz sırasıyla şöyle: Kah Pazarcık'tan 102, Aşağı Terolar köyünden 44, Afşin'in Kötüre köyünden 25, Varto'nun Taşçı köyünden 151, Denizli; Çivril'den 108 , 


raņanmarag: İçinden 36, 


Isan ii la 7542 
ZANA a m ey kr YE 7004 
pi ifa a > e e yz 5704 
Kahramanmaraş............. 3676 
ile 1.57 esi le eziz 5608 
MR a e İda 4019 
Gnziallep- ona 2495 
BIAS Dele E ZER e 2358 
Nİ EA NE A 2 190 
MEM pa Şa ee la 1834 
Majntya Gr BE 33 1596 
a) ak te Keep b SEE Zye TG 1532 
KAAN o si le e ÖZ 1469 
Muğla e dll ez 12 16 
Denizli Sa re ana e TA 1104 
Batı Almanya ............... 1045 


Karabedirler köyünden 36, Emirdağ köyünden 6, bul; Sarıyer Çayırbaşı'dan 106, Hisarüstü'nden 20, Sa - rıyer Shirly Giyim Sanayii işçilerinden ll , 67, Malatya'dan 50, Balıkesir: 29'u Gümüşçeşme Ma- 


İstan- 


İsparta 'dan 


hallesinden olmak üzere 42, Konya: içinden 23, Seydi - 


şehir'den 9, 


dileriz, 


Muş: 


BİN Sk Te RL A 907 
FraDZON.... ra Reisi meka Gey A 839 
le ie e e 753 
Dİ ee el BAR 
ANURI BŞ EE e re 522 
Divar PORIE = ira r SO e Mİ 473 
çe v3 ONE EET AAA N 442 
LELE öç e zi e 425 
2 Ya r Kb Re A T 407 
ie iy iz MİŞ oy RAE e 372 
ae Bili gir no Gİ İD 346 
Tepa zel yal ere Mean E 332 
EE İDİ yea ea oh 324 
Ka v4 <1) gö irc PM BİP ERİ 313 
Bekiğeliik esr ean A 298 
Fz e RR e a 297 


İzmir: Buca Eğitim Enstitüsünden 25, Tun celi: Pülümür'den 17, lecik; Bozüyük'ten 10, Çeşitli yerlerden 5 imza, 


Batı Almanya; Mainz'den 14, Bi 


Not; 113, sayımızda genel toplam 61, 679 olmasıgerekirken 61.771 olarak hesap edilmiştir. Düzeltir, 


özür 


Bugüne kadar elimize geçen 63. 353 imzanın illere göre dağılimı şöyledir: 


AVAAN ea dee A ila e 235 
O e ela a ZYE S DNA 229 
Lb Kayra NEN AZ 225 
İLEN yz DYAN e Say ya A A GAEL 224 
Aİ e yn PES SY 215 
ze MY e EŞ A en Fe YE A 190 
YAN ik ALİ aa e ML 187 
AFOD a ee EA ZEN 184 
GİYeBiN iie de EE EİN 178 
SAYS: 215 re a lezle aA Gea 171 
IBOTO ee öze EEES 156 
Bide ua sie yalm ise 10 eN giraa 156 
Gümüshane öss arena 153 
COE SD NE A E Sa 131 
ceşitli yerler “4 same aa 729 
TOPLAM =- a ales ve 63,353 


FELAKET TÜCCARINA 
AÇIK BONO VERENLER 


donanması mı? Dergimizin 99. sa 

yısında açıkladığı gibi, her yıl Bo * gazlarımızdan 400'ü aşkın geçişya pan Rus güdümlü füze kruvazörleri 

ve muhripleri mi? Yeni Çarların bazı Akdeniz ülkelerine deniz ve 

hava üsleri koparmak için yaptık-. 
ları baskılar mı? 

Boşverin canım. Başımızdaki efendilere göre bunlar, yurdumuzun ve bölgemizin güvenliğini tehdit etmemektedir. Her vatandaşımızı şimdiden 1000lira kadar borç landıran Rusya, "'dostumuzdur"'bi zim, Türkiye'ye bütin tehditler, Yunanistan'dan gelmektedir. Her 
TC vatandaşı, etrafında ne olup bittiğini görmemek için gerekirse yüzüne at gözlükleri de geçirmeli ve "barışı tehdit eden" Yunan'ı derhal tepelemelidir. 

İşte hâkim sınıflar, halkımızı bu masalla uyutmaya yeltenmektedirler. 

Şimdi bütün bu sorunların, 
Belgrad Konferansında ortaya dö külmesi, Yeni Çarlar'dan başka ki min işine yarayacak ?Zaten onlar, bu işe daha fazla burunlarını sokabilmek için, habire Kıbrıs konu sunda bir "uluslararası konferans" toplanmasını istemiyorlar mı? 

Kıbrıs konusundaki gerici tezine destek ararken bütün üçüncü dünyadan tecrit olan MC iktidarı, bu soruları da duymazlıktan gelmektedir. 


Temmuz 1974 müdahalesinin 
"Kıbrıs Türk Federe Devleti" adı verilen gayrimeşru ürününü şu ve ya bu yolla uluslararası konferans lara sokmaya çalışmaktan vazgeçmek. Kıbrıs'taki bütün askerlerimizi derhal ve kayıtsız şartsız ge ri çekmek. Yunanistan'a karşı kurulan Dördüncü Orduyu, Rusya'ya karşı ülkemizi savunmakla görevdirmek. Ve Atina ile sağlam bir dostluk kurup, Boğazlarımızı ve Ege'yi Yeni Çarların savaş gemilerine kapatmak. 


İşte halkımızın özlediği dış si yaset budur. İşte budur,devrimcilerin üç yıldır ısrarla savundukları talepler. 


İktidarın Belgrad'da izleyece 


ğini söylediği siyaset ise, bir Türk-Yunun savaşının pususuna yatân fe- 


laket tüccarı Rusya'ya açık bono 


vermek anlamına gelmektedir. 
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